
Jrg.24-nr 37 

Zondag 11 mei – 10.00 uur 
liturgische kleur is wit 

 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 

voorganger  ds. Evelien Plaisier  
lector   Ida van der Linden 
organist  Hans Okkerse 
ouderling  Rinald van der Wal 
diaken   Ron Ouwerkerk 
koster  Kees Ippel 
    
Uw gaven worden gevraagd voor 
1. Diaconaal Aandachtscentrum 
2. Wijkkerk 
3. Toekomst van de kerk 

☺ Nevendienst   

☺ Crèche    

☺ Tienerdienst     
 
Bij de dienst 
Het is vandaag de vierde zondag van Pasen, zondag ‘jubilate’, naar het juichen en 
jubelen in Psalm 66. In de lezing uit Openbaring wordt er ook gejuicht; we worden 
even een hemelse liturgie ingetrokken. Er is nog iets met de lezingen op het rooster 
(en we lezen ze alle drie deze zondag!): ze zijn heel verschillend, maar in allemaal 
komen herders en schapen voor. Een thema dat actueel blijft: 
betrouwbare herders en schapen die kunnen horen. 
ds. Evelien Plaisier  
 
Collectedoel diaconie: 
Stichting Diaconaal Aandachtscentrum 
Het diaconaal aandachtscentrum is een initiatief van de 
diakenen van de hervormde en gereformeerde kerken van 
Dordrecht en Zwijndrecht. De inloopkamer is bedoeld voor 
bezoekers die behoefte hebben aan rust, aandacht, troost of een 
goed gesprek. Tijdens de openingstijden bestaat ook de mogelijkheid om langs te 
komen voor een kopje koffie of thee. Hulpverleners helpen mensen die vastgelopen 
in de hulpverlening. Ook worden taallessen gegeven 
Wilt u dit doel steunen? Scan de QR code en maak uw bijdrage over via de kerk-app 
of naar NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk 
en 4 mei 2025. Namens de diakenen Tini Roos 
 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


 

 ORDE VAN DIENST 
 
Woord van welkom  
 

Inleidend orgelspel: Koraalbewerking over “Mijn Herder is de Here God’  
van Feike Asma 

 

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
Intochtslied:   Psalm 66: 1 en 2   
Bemoediging en groet  
 

- De gemeente gaat zitten – 
 

Kyriegebed 
Glorialied:   Lied 652 

 

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst  - 
 

DE SCHRIFT 

Gebed van de zondag 
1e Lezing:    Numeri 27: 12-23  
Lied hierbij:   Psalm 100: 1 
 
2e Lezing:     Openbaring 7:9-17 
Lied hierbij:    Psalm 100: 2 en 3 
 
3e Lezing:   Johannes 10: 22-30 
Lied hierbij:   Psalm 100: 4 
 
Uitleg en verkondiging  
Kort orgelspel 
Lied in antwoord:   653: 1,3,6 en 7  
 

-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 

Berichten vanuit de gemeente  
Toelichting op de gaven en inzameling  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 

 
- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 

Slotlied  Lied 657 
Zegen 
Gezongen antwoord:  Amen, Amen, Amen. 
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Dinsdagmiddagkring 
Aanstaande dinsdag om 14.00 uur is er weer een dinsdagmiddagkring door Ramon 
de Bonte in De Wil. Dit keer zal het gaan over het indringende verhaal van koning 
Achab en de wijngaard van Nabot, zoals verteld in 1 Koningen 21. 
We duiken samen in het Bijbelverhaal waarin macht, hebzucht en recht tegenover 
elkaar komen te staan — en waarin de profeet Elia namens God spreekt tegen het 
onrecht. 
Hoe daagt dit oude verhaal ons uit om verantwoordelijkheid te nemen in onze tijd?  
Iedereen is van harte welkom om mee te denken, vragen te stellen en samen te 
ontdekken wat deze tekst ons te zeggen heeft. 
Ramon de Bonte 
 
Koffie-Kan   Donderdag 15 mei 
Iedere 3e donderdag van de maand is er een 
ontmoetingsmiddag voor iedereen in de Wilhelminakerk. U bent 
van harte welkom op donderdag 15 mei 2025 tussen 14.00 en 
16.00 uur voor een praatje, een kopje koffie of thee. 
De kerk is open. Loop eens binnen. 
Anne I., Anneke G. en Marrie K. 
 
Update voorjaarsschoonmaak Wilhelminakerk 
Er hebben zich nu 14 mensen opgegeven om (een deel van de ) zaterdag 17 mei te 
komen helpen schoonmaken en opruimen. Dat is heel fijn. Zij krijgen nog deze week 
een bevestiging via de mail of app. Evengoed zal het niet mogelijk zijn om alles een 
goede beurt te geven, maar dat hoeft ook niet: na de zomer (bouwvak) zal de 
buitenkant van de kerk onder handen worden genomen door een grote aannemer en 
dat zal ook wel enige weerslag hebben in de kerk zelf. Ook zijn er plannen de 
keuken een update te geven, en dat zal ook rond die tijd zijn. Met beide activiteiten 
hebben we ook rekening gehouden.  
De planning voor 17 mei richt zich op een drietal groepen met activiteiten:  
1. Het schoonmaken van deuren, vloer, trap en raamkozijnen,  
2. Het wegdoen van ‘rommel’ (kelder, gereedschapsschuur, kasten en gangen) 
3. Het schoonmaken van kasten en het verwijderen van losliggende materialen, op 
de kasten en daarnaast.  
De laatstgenoemde klus raakt diverse groepen binnen de kerk, die ik hier dan ook 
nadrukkelijk aanspoor om ook na te denken over hun materialen en de beste plek 
om dit op te slaan: diaconie, bloemschikgroep, kinderoppas, jeugdwerk, kerststal, 
kerkenraad, organisten, eetgroep…. En dan vergeet ik er vast nog wel één of twee: 
op dit moment ligt er teveel los materiaal op diverse plekken. Niet alleen moeten we 
ivm de RIE (wettelijke ‘risico inventarisatie en evaluatie’) dit voorkomen, ook is het 
ivm verhuur weinig aantrekkelijk. Op 17 mei zullen we proberen weg te doen wat we 
niet meer gebruiken en op te ruimen wat rondslingert. We hebben nu eenmaal, 
ondanks onze grote kerk, niet erg veel bergruimte.  
U bent nu weer een beetje op de hoogte: wie nog een paar uurtjes over heeft op 
zaterdag 17 mei (we beginnen om 9:00 uur): melden via mail: 
koster@deWilhelminakerk.nl of via het contactformulier op de website. 
Namens de kosters, 
Arend Noordam 
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Voedselbank  
In de maand mei is het inzamelen van de volgende artikelen: 
Koffie, thee en suiker. 
 
Kerkelijke agenda 
di  13 mei 14.00 uur Wilhelminakerk – Dinsdagmiddagkring (zie bericht) 
do 15 mei 14.00 uur Wilhelminakerk – Koffie-Kan (zie bericht) 
za 17 mei 09.00 uur Wilhelminakerk – Schoonmaak (zie bericht) 
zo 18 mei 10.00 uur Wilhelminakerk –  ds. Bert de Wit   

10.30 uur De Merwelanden – drs. Marriëtte Pullen 
 
 
 

Wilhelminakerk  Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht   
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
kerkelijk werker: Ramon de Bonte  
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl    
wijkkas WK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de omschrijving: 

soort betaling 
digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website:  www.dewilhelminakerk.nl 
kopij: Kerk op Dordt en Woz; wk.pk.kopij@gmail.com (donderdag vóór 19.00 uur) 

 
 

 
 
 

 
 
VERBODEN NOTEN – VRIJHEID EN VREDE 
Ars Musica: Concert rond Entartete Musik 
Ter gelegenheid van 80 jaar bevrijding brengt Ars Musica op indrukwekkende wijze 
muziek ten gehore die tijdens het naziregime werd verboden.  
In de Wilhelminakerk in Dordrecht klinken werken van o.a. Mendelssohn, Eisler en 
Stravinsky – componisten wier muziek destijds werd onderdrukt, maar nu krachtiger 
klinkt dan ooit. Het concert sluit af met het ontroerende Dona nobis pacem van 
Pēteris Vasks – een muzikaal gebed om vrede. 
Ars Musica Concertkoor en Orkest o.l.v. Patrick van der Linden 
Johan Olof, viool 
Locatie: Wilhelminakerk, Dordrecht 
Datum en tijd: 24 mei 2025, 20.00u 
Kaartverkoop & info: arsmusica.nl 
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